
Elly is vrijwilliger bij Kinderboerderij De Olievaar 

 

“Ik heb het helemaal zien opgroeien en opbloeien en het wordt steeds bekender en 
mooier.” 

Ingeklemd tussen het bedrijventerrein, de wijk Zijdelwaard en de tennisclub van 
Uithoorn ligt een mooi groen bos. Tussen de bomen vinden we Kinderboerderij De 
Olievaar. Deze stichting is ontstaan door een burgerinitiatief en Elly is vrijwilliger vanaf 
het eerste uur. “Ik woon in een flat en vindt tuinieren en dieren leuk. Daarnaast ben ik 
gewoon lekker bezig.“ Ooit is ze gaan kijken toen de oude boerderij nog in handen was 
van een kunstenaar echtpaar. “Ik was nieuwsgierig naar de workshops die werden 
gegeven. Maar daar is het nooit van gekomen.” Uiteindelijk is er nu op de dinsdagavond 
een brei en haak club en geeft ze een keer per maand een knutselworkshop aan 
kinderen vanaf 6 jaar. ‘Ik doe eindelijk waar het ooit mee begonnen is.” 

De Olievaar draait volledig op vrijwilligers en dat zijn er veel, maar nooit genoeg. Op de 
kinderboerderij is altijd iets te doen: onderhoud aan het terrein en de hokken, helpen bij 
de dierverzorging en als gastvrouw/ heer helpen in de winkel.  

“Ik ben er regelmatig en ik heb echt mijn draai gevonden.” Zo helpt Elly op 
woensdagmiddag in de horeca en is blij met de lage prijzen van de consumpties. “Deze 
lage prijzen zorgen ervoor dat het voor iedereen leuk blijft om de kinderboerderij te 
bezoeken.” Naast helpen in de horeca tijdens openingstijden is ze ook niet bang om 



vieze handen te krijgen. “Bij zonsopkomst op zondag doe ik het hek open en ga de karren 
klaar zetten. Zo rond half 9 komt er nog iemand helpen. Met zijn tweeën gaan we de 
dieren voeren en de hokken van de konijnen en kippen schoonmaken.” Doordeweeks 
helpen de mensen van Ons Tweede Thuis mee met de dierverzorging, maar op zaterdag 
en zondag komt deze klus neer op de vrijwilligers. En het goed om te weten, dat als ze 
voldoende vrijwilligers hebben die helpen, dit in de ochtend binnen 1,5 uur klaar is.  

En wie dacht dat dit alle taken waren die Elly oppakt, die heeft het mis. Bij haar thuis, in 
de flat staat ze ook nog lekkers te bakken, om ’s middags te kunnen verkopen bij de 
koffie of thee in de mooie accommodatie centraal op het terrein.  

Dus heb je een baan, maar ben je wel op zaterdag of zondagochtend beschikbaar? Loop 
dan gerust eens binnen tijdens de openingstijden van de kinderboerderij, om een indruk 
te krijgen van deze mooie en gezellige plek.  

Wil je net als Elly van je vrijwilligerswerk veel energie en positiviteit terugkrijgen? Kom 
dan een keer vrijblijvend meedraaien als gastvrouw, klusser, dierenverzorger of tuinier. 
De kinderboerderij is open voor publiek op woensdag, vrijdag en zondagmiddag, maar 
elke dag kunnen ze helpende handen gebruiken. Of kijk voor de actuele vacatures op: 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn 

https://steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl/

