
Herman: “Het is fijn om in de buitenlucht te werken en iets te leren 

over tuinieren” 

 

Naam: Herman (32)  

Wat: vrijwilliger bij de Dorothy gemeenschap  

Wat is de Dorothy gemeenschap?  

“De Dorothy gemeenschap is met behulp van de 

Protestantse Diaconie in Amsterdam opgericht in 

2020. Het is een gastvrije leefgemeenschap in de 

polder aan de rand van Uithoorn. Onze visie is 

dat we geweldloos al het onrecht in de wereld 

willen aankaarten. We willen bewust 

consumeren en in ons eigen voedsel voorzien en 

onze deuren openzetten voor de kwetsbaren in 

de samenleving. We zijn een Christelijke 

gemeenschap, geïnspireerd door de Catholic 

Worker beweging die de nadruk legt op 

barmhartigheid en steun aan mensen die het 

moeilijk hebben. Iedereen is welkom bij ons. 

Gelovigen en niet-gelovigen.” 

Je zet je in de gemeenschap vrijwillig in. Wat 

doe je zoal?  

“Op dinsdag werken we met andere vrijwilligers 

in de moestuin. Samen leren we meer over 

biologisch tuinieren. Ook klussen we veel. We 

zijn momenteel bezig met hout kloven en onze 

kapel op wielen afwerken. Vrijwilligers zijn erg 

welkom!”  

Wat heeft je ertoe aangezet om je vrijwillig in te zetten?  

“Eigenlijk heeft dit leven me altijd aangetrokken. Ik heb muziektherapie gestudeerd en toen ik 18 was 

heb ik in een andere leefgemeenschap gewoond met daklozen. Mijn vader is dominee en mijn 

moeder deed altijd vrijwilligerswerk. Mijn ouders namen vaak mensen op in huis die het zwaarder 

hadden. Je kunt wel zeggen dat ik hiermee ben opgegroeid!”  

Op welke manieren verrijkt het vrijwilligerswerk jou?  

“Je komt hier in aanraking met mensen met verschillende achtergronden en opvattingen. Mensen 

met wie je misschien nooit praat als je ze in de kroeg tegenkomt. Hier wel. Er zijn mensen met een 

migratieachtergrond of mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik vind het belangrijk om het 

dagelijks leven te delen met mensen die moeite hebben om hun plek in de wereld te vinden. In 

gesprekken met hen leer je ze echt kennen en kom je meer te weten over hun situatie in plaats van 

dat je het alleen maar verneemt uit de krant bijvoorbeeld of tv.”  



Wat zou je tegen inwoners willen zeggen om zich hier vrijwillig in te zetten?  

“Het is fijn om in de buitenlucht te werken en iets te leren over tuinieren. Het is ook gezellig om met 

elkaar bezig te zijn. Eigenlijk is het sociale aspect het belangrijkste. Na de moestuin bieden we een 

gratis lunch aan. Vrijwilligers mogen ook hun kinderen meenemen. Die van ons zijn hier ook 

regelmatig te vinden. En een lange commitment hoeft niet. Het is ook oké als mensen een keertje 

willen helpen! Iedereen is welkom om eens langs te komen.”  

 

Ben je geïnteresseerd in het verhaal van de Dorothy gemeenschap? Lijkt het je leuk om je ook 

vrijwillig in te zetten of hen te helpen in de moestuin? Zij zijn ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt in 

Uithoorn op 10 oktober! Kom langs en ga met ze in gesprek! 


